
Misbruik door een hulpverlener op een gesloten afdeling 

 

Onder zoveel druk bezweken, 

gebroken door psychisch geweld 

Het hoofd doorboord door pijn, 

sinds jaren onophoudelijk gekweld. 

 

En dat door een enkeling, 

die dacht beter te weten, 

die zich ontrok aan wetgeving 

en de kwetsbaarste nog dieper raakte. 

 

Hieruit baan ik mij een weg naar boven 

een logischerwijs onmogelijke gang, 

maar met kracht van God en diep geloven 

verander ik, wat jij eigenmachtig verachtte; 

 

Mijn kwetsbaarheid in ziekte; 

mijn eigen keuze, mijn rust en genezing. 

Het is niet te vatten wat jij verziekte, 

ik voel diepe ontzetting en verachting. 

 

en ik hou niet op met schrijven 

totdat ik de pijnen overwonnen heb 

met woorden zal ik ze verdrijven 

ik zal ze spinnen tot een web. 

 

Ik verlies me niet in juridische acties 

maar richt me puur op mijn herstel 

daarmee worden woorden krachtig 

waarmee ik dan mijn verhaal vertel. 

 

Al duurt het vele jaren, 

vastbesloten ben ik om terug te komen 

en gelijk alles bijéén te vergaren 

om zelf te getuigen en niet te verstommen. 

 


